
Chateau De Fleury

Frank Boeijen

Er staat een tafel in de kamer
Een kleine tafel met een stoel

Voor het raam van de kamerDaarachter ligt het meer
Een meer met rimpelloos water

Het water is de spiegel van de zonIn de bomen rond het meer
Wonen vogels in de schaduw de schapen

En de boer werkt op het landIn de morgen wachten de vissers
In de nevel laag bij het land

In de avond hoor je mensen pratenJe bent hier welkom
Hier in ChÃ¢teaux de FleuryEr ligt papier op tafel

En er is een vulpen
Er zal geschreven worden op de tafel

Over ver weg en heel dichtbij
Over de wereld en anders zijn

Over het water en de vissen en de pijn
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