
Impulsief

De Kast

Je hoeft geen indruk op mij te maken
Zoals je bent zo is het goed
Uit hetzelfde hout gesneden
Door dezelfde droom gevoed

Ik hoef van jou geen dure verhalen
Geen cliche is aan mij besteed

Jij bent voor mij geschapen
Jij verzacht het grootste leed

refr.:
Geef je aan mij, laat het vuur in je branden

We zien wel waar we belanden
Als we verdwijnen in de nacht

Geef je aan mij, gun me je diepste geheimen
Ik geef je de mijne, impulsief en onverwacht

In deze nacht zijn we met z'n tweeen
Geen pionnen in het grote geheel
We kunnen doen wat we willen

refr.
Geef je aan mij, gun me je diepste geheimen
Ik geef je de mijne, impulsief en onverwacht

Teveel uren gaan verloren
Het moment wordt uitgesteld
We willen steeds verwoorden
Wat met stilte wordt verteld

Je hoeft geen indruk op mij te maken
Zoals je bent, zo is het goed
Uit hetzelfde hout gesneden
Door dezelfde droom gevoed

Geef je aan mij, gun me je diepste geheimen
Ik geef je de mijne, impulsief en onverwacht
Geef je aan mij, laat het vuur in je branden

We zien wel waar we belanden,
Als we verdwijnen in de nacht
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