
Harde tijden

Rupelsoldaten

kwas onderweg nor huiwes na een fiestje int stad.
ik had een bekke gepaft, kwas belange ni zat.

onderweg oep den A12 kwam de kat ut de zak.
het was control van de flik en ik mocht nor de kant.

goeiendag menier geft ijve pas mor al af.
en die geur in den otto da trekt verdacht veel oep gras.

goi wet da da nie mag, dus ik dee men beklag.
en dieje geur in den otto datis toch van derstrak.

2 pinte da mag, mor hij pakt zen matrak
en hij trekt moi ut de kar en hij slaagt vollenbak

en dieje flik die had pech, die zoinen dag die wier slegt
want just achter moi was het leger oepweg.

Babylon Babylon, ik kan er nimeer tegen.
ik heb nu lang genoeg gezwegen.

Tword is tijd dak hier zeg.
We denken te leven in de hemel maar we leven in de hel.
Dus hoort goe wat het grote boek des levens ons vertelt.

Nooit wist mens van goud en nooit wist em van geld.
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