
De Cirkel

De Kast

Wat valt er te zeggen, wie heeft er gelijk
Verschil in beleving geeft een andere kijk

Je vindt me veranderd, je zegt je klinkt verward
Maar wat kan ik doen, ik weet geen raad met mijn hart

refr.:
Hoe, hoe kan ik de cirkel doorbreken

We stranden keer op keer
Hoe kan ik de cirkel doorbreken

Het komt steeds op hetzelfde neer
De meeste gesprekken zijn kort en missen een doel

Jij vlucht in jezelf en ik belazer de boel
Wanneer wordt het helder, wanneer ontdek ik de clou

Het heeft zo geen zin meer deze weg leidt nergens naar toe
refr.

Ik voel me rot, ik weet niet wat ik moet
Is dit mijn lot, ik ben van vlees en bloed

Waar vind ik de code, de sleutel naar jouw verhaal
Geef me de woorden, een zin in dezelfde taal

refr.
Hoe kan ik de cirkel doorbreken

We stranden keer op keer
Hoe kan ik, hoe kan ik, hoe kan ik, hoe kan ik, hoe kan ik
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