Klaproos

Elise Mannah

KLAPROOQOS
Elise Mannah

Dromend van wat ze zou worden
jaren geleden gezaaid
Maar het is niet uitgekomen
alle hoop is nu verwaaid
traan in je mond,
kurkdroge grond
nooit mooi ontpopt

diep weggestopt

Totdat de grond omgewoeld wordt
door de natuur of een schop
Dan ziet het zaadje haar kansen
't plantje komt eindelijk op
Kiemkracht bewaard
lang niet verjaard
zou het dan toch
kan het alsnog

Als het haar tijd is dan bloeit ze
onverwacht kwetsbaar sereen
Zelfs ds de bodem vervuild is
vindt zij haar weg er doorheen

Als zij haar plek heeft gevonden
is er geen houden meer aan
Dan ziejein haar omgeving

snel veel meer klaprozen staan

Hoop in debloei |
kracht in de groei |
Geef het niet op | 2x
jij krijgt ooit knop. |
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