Kamerplant

Clouseau

Het is zes uur, ik heb mijn werk gedaan
'K heb nog geen zin om a naar huis te gaan
Daar is het leeg, een soort van niemandsland
Er wacht op mij alleen een kamerplant
Dusrij ik wat rond op defiets
Wie weet gebeurt er straks wel iets
‘N heel leuk meige op de stoep
Die naar me kijkt wanneer ik roep:He, waar ga je zo aleen naartoe?
Achterop mijn fietsis plaats genoeg
Waarheen
Gaan we
Samen?
'K rij met jou naar de Zuidpool als het moetWat is het leven zonder avontuur?

Ik wil graag spanning voelen, ieder uur
Wanneer en waar beleef ik het moment

Dat er een meige zich in mij erkent?

'K weet zeker dat zij bestaat
Ze moet hier ergens lopen over straat
Ik deel met haar een gevoel
Ze snapt meteen wat ik bedoel met:
He, waar ga je zo alleen naartoe?
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